In het toekomstig zakendoen staat welwillendheid voorop

tart-up en reiswebsite Beter-

boeken bereikte het maxi-

male crowdfundingbedrag:
€2 mln. En datin tijden van coro-
na, waarin de reisbranche op zijn
gat liet. Hebben de investeerders
dan zoveel vertrouwen in een rap
herstel? Of is het iets anders?

In een erisis worden de midde-
len schaarser en moeten we kie-
zen wie we steunen. Of het nou
gaat om de winkel om de hoek,

een start-up of een multinational.

En steunen doen we alleen als
we een goed gevoel hebben bij de

persoon die vraagt om steun. Of
om cen financiering.

We vragen ons dan af of het
allemaal wel klopt. Of de ander
integer is. Of we ons verwant
voelen met die ander. Als dat zo
is, beschikt die ander over good-
will. Dan zijn we hem of haar
welwillend.

Bij Beterboeken bleek die wel-
willendheid groot. Ze zijn sym-
pathiek, want ze komen op voor
de belangen van de gast én de
hotels. Ze zijn eerlijk en de klant
wordt niet onder druk gezet. Ze

betalen gewoon belasting en het
stemrecht en winstrecht hebben
ze gescheiden, om winstbejag te
voorkomen. De onwelwillend-
heid naar Booking.com maakt
Beterboeken.nl natuurlijk nog
eeliefder. Goodwill gaf bijveel
investeerders de doorslaz om in
Beterboeken te investeren. Niet
voor niets noemen Amerikanen
coodwill een harde valuta.

Toch heeft zoodwill nog ceen
vaste plek aan de onderhande-
lingstafel, terwijl het van grote
invloed is op de waarde van de al-

spraken. Niet als een vast bedrag,
zoals bij een overname, maar als

een correctiefactor op de contract-

waarde. Van horecatycoon Sjoerd
Kooistra was bekend dat hijveel
beloofde, maar zelden betaalde.
Bij hem lag de goodwill-factor ver
onder de 1. Iedereen is welwil-
lender tegenover iemand die be-
trouwbaar is, empathisch en met
plichtsbesel. Bij zo iemand ligt de
factor boven de 1.

In zijn artikel ‘What Good Busi-
ness Looks Like' in Harvard Busi-
ness Review voorspelde oud-Uni-

lever-ceo Paul Polman dat onze
toekomst gevormd zou kunnen
worden door een soort omgekeerd
darwinisme: de overleving van de
vriendelijkste en meest welwil-
lende, in plaats van de woeste en
zell-geobsedeerde. Lang leve «ij
die welwillendheid renieten.

Aernoud Bourdrez is onderhande-
laar en advocaat bij Walden Law.




